
18-1-2026 10:00 Ds. W. Dekker Kampen   Onderhoud 

25-1-2026 10:00 Bart v.'t Ende Kampen Heilig Avondmaal Zending over Grenzen 

1-2-2026 10:00 Ds. W.C. Polinder Kampen   Internet 

8-2-2026 10:00 Bart v't Ende Kampen GSK               Compassion 

15-2-2026 10:00 
Mw. Heidi Kramer-
de Jong Emmeloord   Binnenlandsdiaconaat 

22-2-2026 10:00 Ds. I Pauw Wezep   Kerk 
 
 

Van de kerkelijk werker 

Een nieuw jaar 

Het nieuwe jaar, 2026, is begonnen en we zijn al weer opgenomen in het ritme van alledag, 

met alles wat ons bezighoudt. Ook dit nieuwe jaar mogen we ons opnieuw toevertrouwen aan 

Hem die ons leven draagt. Niet omdat wij alles overzien, maar omdat Hij met ons meegaat. 

Psalm 121 verwoordt dat vertrouwen op een eenvoudige en diepe manier: “de HEER houdt 

de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.” Het zijn woorden om bij te 

leven. Ze zeggen ons dat we niet alleen onderweg zijn. We mogen weten dat onze dagen, in 

hun vreugde én hun kwetsbaarheid, geborgen zijn in Gods hand. Onze hulp is elke dag in de 

Naam van de Heere. 

Vanuit dat vertrouwen mogen we dit jaar samen groeien. In de kerkdiensten, rondom het 

geopende Woord, maar ook in de ontmoetingen door de week heen. In een luisterend oor, in 

een meelevend woord, met een hand die wordt uitgestoken. Soms klein en bijna onopvallend, 

maar juist daarin kan iets van Gods liefde zichtbaar worden. 

Moge 2026 voor ons een jaar zijn waarin die verbondenheid groeit. Dat we elkaar blijven 

vasthouden, bemoedigen en dragen, in het besef dat wij zelf gedragen worden. 

Hartelijke groet, 

Willem ten Hove 

(gemeentewerk.kampereiland@gmail.com) 
 

Pastorale gemeente 
Winterwerk – catechisatie 2026 
Op 8 Januari vond de eerste catechisatie van 2026 plaats. Catechisatie is dé plek waar jij samen 
met andere jongeren mag ontdekken wat geloven betekent in jouw leven. Er is ruimte voor 
vragen, mooie en eerlijke gesprekken, ontmoeting en het verdiepen van je relatie met God. 
Of je nu al veel weet of gewoon nieuwsgierig bent: je bent van harte welkom. Hier leer je 
elkaar kennen en bouwen we samen aan vertrouwen, geloof en vriendschap. 
We zien elkaar in de consistorie – doe je mee? 
Jouw gebed voor catechisatie is super belangrijk. Bid je mee voor elkaar? 
De indeling van de groepen is als volgt: 
•             De groep 12 – 15 jaar start om 18.00 uur; 
•             De groep 15 – 18 jaar start om 19.15 uur; 
De dagen dat de groepen bijeenkomen in de eerste helft van 2026 zijn de volgende 
donderdagen: 
•             22 januari 
•             5 februari 
•             19 februari 



•             5 maart 
•             19 maart (afsluiting) 
 

 
Actie Kerkbalans 2026 – In verbondenheid delen 
Gemeente-zijn is een geschenk! God brengt ons samen rondom Zijn Woord, aan Zijn tafel en 
in dienst aan elkaar. Onze kerk is een plek waar geloof groeit, generaties verbonden worden 
en waar we elkaar vasthouden in vreugde en verdriet. 
Met uw bijdrage helpt u mee om dit hart van de gemeente kloppend te houden. Niet omdat 
het moet, maar omdat delen uit dankbaarheid vrucht draagt in ons midden en daarbuiten. 
Wij nodigen u uit om, in verbondenheid met God en elkaar, bij te dragen vanuit uw hart. Zodat 
onze gemeente ook in 2026 een levende plaats van geloof, hoop en liefde kan zijn. 
Van hart tot hart, in verbondenheid doet uw gift ertoe. Geeft u mee? 
 
Gezin-School-Kerk 
In de dienst van 8 februari is Bart van ’t Ende de voorganger. De dienst zal in het teken staan 
van Gezin-School-Kerk. Het thema is: Een stem in het donker. Na de dienst willen we met 
elkaar koffiedrinken. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


